De Veer Tieje van ’t Joar

Lanksaam begint alles te gruije
En de ieésjte krokusse te bluije
Net of alles wakker is gewoeére
Toch kan 't nog effe doeére

En eindelik goan de vuuégel bruije

Lon sjtect hoeég aan den hicémel te sjiene
Om bienoa van te griene

Ech heet is dae zonnebrandj

Ergste is dat op 't landj

Mt den oogs zal 't waal likke

En wae ként dae deed zich drokke

Rstig irges langs de kant;

Heij diej bluijt, de herfs is doa

Ech sjoeén wie de beum doa sjtoa
Roeéd, gael, greun en broeen boavenal
Fijn kluuére, in de zon vuuéral

Sjint alles dobbel sjoeén bienoa

Witte kleed is ieésjdaags kloar
En de zon sjint blas, ech woar
Naksj sjtoan de beum te wachte
Tot noa diej koww, lang nachte
Jieéderee mot op den doeér

Effe raste, ooch de natoeér

Ras zich oeet vuuér 't nuujt joar
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