
“ In pyjama naar school! ” 
 
Voorleesontbijt kleuters De Spil op woensdag 27 januari 2016 
 
De kleuters verheugden zich er al dagen op...en eindelijk was het zover: in 
pyjama naar school! Niet alleen de kleuters maar ook juf Marjo zaten in 
slaapkleding in de klas. 

 
 
In het kader van de Nationale voorleesdagen, mochten de kleuters ontbijten in 
de klas. Waarna er werd voorgelezen onder het genot van een cakeje en een 
lolly. Het was voor de kinderen weer een groot feest! 

 


