
HET GEDACHTEGOED VAN PIM FORTUYN 
 
Ik kocht een vogel voederbakje. Ik hing het op mijn achterbalkon en vulde het met zaad.  
Wat een mooi vogel voederbakje was het, toen ik het liefdevol vulde met zaad.  
Binnen een week hadden we honderden vogels, gebruik makend van de onafgebroken stroom van 
vrij en gemakkelijk bereikbaar voedsel.  
Maar toen begonnen de vogels nesten te bouwen in de holtes van het balkon, boven de tafel en 
naast de barbecue.  
Toen kwam de poep. Het is overal: op het tegelterras, de stoelen, de tafel, overal!  
Toen werd een aantal van de vogels vervelend. Ze maakten duikvluchten en probeerden mij te 
pikken, zelfs al had ik ze uit mijn eigen zak gevoed. 
Andere vogels waren onstuimig en luid. Ze zaten op het vogel voederbakje en krijsten en 
schreeuwden tegen me.  
Alle uren van de dag en nacht en eisten ze dat ik het moest vullen als het voedsel bijna op was. 
Na een tijdje kon ik zelfs niet meer zitten op mijn eigen balkon achter het huis.  
Dus ik nam het vogel voederbakje weg en in drie dagen waren de vogels verdwenen.  
Ik heb hun rommel schoongemaakt en haalde de vele nesten die ze overal op het balkon hadden 
gebouwd weg.  
Al snel was het achterbalkon weer als vroeger. Stil, rustig…. en geen een kwam nog op voor hun recht 
op een gratis maaltijd. 
 
Laten we nu eens zien.  
Onze regering geeft gratis eten, sociale woningbouw, gratis medische zorg en gratis onderwijs, en 
laat iedereen die hier is geboren automatische bewoner zijn.  
Toen kwamen de illegalen met tienduizenden. Plotseling gingen onze belastingen omhoog voor gratis 
diensten; kleine appartementen voor vijf gezinnen;  
je moet nu 6 uur wachten voor een spoedeisende hulp arts; uw kind uit groep 4 is achter met andere 
scholen, omdat meer dan de helft van de klas geen Nederlands spreekt.  
Ik moet op ‘Druk op één’ drukken om mijn bank in het Nederlands tegen me te horen spreken.  
Daarnaast wapperen mensen met vlaggen, lopen schreeuwend door de straten en eisen meer 
rechten en gratis vrijheden. 
 
Het gedachtegoed van PIM FORTUYN.  
 
Hij was zijn tijd ver vooruit… maar misschien is het tijd voor de overheid om de voederbakjes weg te 
nemen. Als u het hiermee eens bent, geef het door, zo niet… ga gewoon verder met het 
schoonmaken van de poep. 


