Chirurgen...
Vijf chirurgen zitten te lunchen

> Zegt eerste: "Ik heb het liefste boekhouders op mijn snijtafel, want als je die opent, vind je alle organen
genummerd en dat is vreselijk gemakkelijk."

> De tweede antwoordt: "Ja, maar je moet eens electriciteitsmannen op je snijtafel leggen, alles in hun lichaam is
geordend volgens de kleurcode."

> De derde zegt daarop: "Nee, dan bibliothecarissen, die zijn het beste om te opereren, alles in hun lichaam ligt op
alfabetische volgorde:'

> De vierde zegt hierop: 'Weten jullie, ik heb het liefste de constructiebouwers, die mannen hebben er begrip voor
als je reserveonderdelen over hebt.”

> De vijfde chirurg zegt uiteindelijk: "Jullie hebben het allemaal mis! De politici zijn 't gemakkelijkst: geen
ruggengraat, geen hart, geen ballen, geen hersenen en je kunt het achterwerk met het hoofd verwisselen zonder dat
het opvalt!”
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