
 

De Paus… 

De paus loopt in de tuinen van het Vaticaan en valt in het drijfzand. Hij 
zakt er tot zijn middel in. Toevallig ziet een brandweerman op de fiets 
het en biedt de Paus hulp aan. 
"Nee", zegt de Paus, "De heer zal mij redden!" 

 
's Middags als de brandweerman terug rijdt naar huis, ziet hij dat de Paus 
is weggezakt tot zijn borst. Weer biedt hij de Paus hulp aan. 
"Nee", zegt de paus, "De heer zal mij redden!" 

Als de brandweerman 's avonds gegeten heeft zit 't 'm toch niet lekker 
en gaat nog even bij de Paus kijken. Deze staat het water nu echt aan de 
lippen. "Hier heb je een touw, pak aan man, want je verzuipt!" zegt de 
brandweerman, maar de Paus blijft stoïcijns en zegt: 
"Nee, de heer zal mij redden!" 
Hij heeft dit nauwelijks gezegd of hij is al verzopen. 

Als de paus bij de hemelpoort komt maakt hij een hoop stampij. Hij is 
toch zijn hele leven vroom geweest, waarom heeft de heer hem dan niet 
geholpen. 
"Nou nou", zegt Petrus, niet zo heet gebakerd… 
“God heeft tot 3 KEER toe een brandweerman laten sturen!" 


