
Pastoor Janssens... 
 
Naar ik heb vernomen gaat het weer een stuk beter met U daar in België. De 
noodzakelijke rust die aan U is voorgeschreven zou ik dan ook maar ten 
volle benutten. 
Hier in Bingelrade gaat alles goed. 
 
Koster Jan Hoen heeft alles goed in de hand, tijdens de mis van het gouden 
bruidspaar Zef Vrencken /Lies Zuylen van afgelopen zaterdag was alles 
pikko bello geregeld. 
 
Er breekt voor ons allemaal wel eens een moment aan dat de taken te zwaar 
worden en dat de mens moet recupereren, zoals dat in wielertermen heet. 
Het is van belang daar de tijd voor te nemen en niet te snel te denken dat 
de motor weer volledig inzetbaar is.  
 
Ook in uw vak, net als in het mijne lopen, als je ouder wordt, de dingen niet 
meer zoals ze in de geest zijn gegroeid. 
Er worden steeds meer dingen aan je opgedrongen waarvan je uit ervaring 
weet dat ze niet goed zijn. 
Toch moet je maar mee in de stroom van het modernisme waarin alles 
anders en sneller moet. Het is daarom bijna vanzelfsprekend dat de mens en 
zijn geest op een gegeven moment tegen zijn grenzen aanloopt en men in 
een periode terecht komt dat het leven zwaar lijkt. 
 
Na mijn Afrika periode heb dan ook ik moeten ervaren dat datgene dat als 
een avontuur begon, diepe sporen naliet en mijn vertrouwen in de mens 
werd geschaad. 
Toen ik mijn goede vriend pater Peter Nabben vroeg hoe hij daar in Afrika 
35 jaar lang mee had kunnen omgaan, zei hij : "Relativeren Cor, relativeren, 
veel oog hebben voor de goeie dingen die er gebeuren en weinig oog voor 
de rottigheid, anders red je het niet". 
 
Ik vind het fijn dat de berichten over uw genezing weer positief klinken. 
 
Cor Geilen 


