
Oneervol in Onderbanken (Beekdaelen)… 
 
Afgelopen week kreeg ik een artikel uit Stal&Akker (22 augustus 2010) onder 
ogen met als titel: “Boer, essentieel en eervol beroep”. 
Het was een recensie van het boek ‘Graan’ van schrijver Ruben van Dijk. 
 
In het boek worden o.a. de gevaren van de intensieve veehouderij 
omschreven en het gebrek aan zelfredzaamheid van de hedendaagse burger, 
met name door gebrek aan kennis van de natuur en zijn absolute 
afhankelijkheid van de voedselvoorziening. 
De ontwikkeling van stadsboerderijen en de terugkeer van de moestuinen, 
zelfs van balkontuintjes, maakt de burger minder kwetsbaar en levert een 
diepere bewustwording op van de onderhevigheid aan de grillen van die 
natuur. 
 
“Mensen zouden bovendien eerbied en respect gaan krijgen voor de boer” 
‘Zeker als ze werken in harmonie met de natuur en hun omgeving” Einde 
citaat! * 
De laatste stellingen kan ik alleen maar onderschrijven, maar is volgens mij 
meer bedoeld voor (Rand)stedelingen. 
 
Hier op het platteland heeft praktisch iedereen een grote waardering voor de 
ijver, de inzet en de zeer grote vakbekwaamheid van de agrariërs. De roep 
om meer regionale producten is dan ook evident. 
Maar nu zijn wij wél aangeland bij “Des Pudels Kern”!!! 
 
In Onderbanken zijn kennelijk ook nog enkele minder eerbare agrariërs, die 
openbare bermen onrechtmatig versmallen en vernielen, lak hebben aan het 
gemeentelijk maaibeleid, openbaar groen kapot spuiten, 
landschapselementen laten verdwijnen en alles in de natuur -liefst stiekem - 
vernietigen wat hun “efficiënte” bedrijfsvoering ook maar een strobreed in de 
weg zou kunnen leggen.  
 
Deze ondernemers hebben ook geen boodschap aan harmonie met de natuur 
en de omgeving! Van duurzaam ondernemen hebben zij nog nooit gehoord, 
sterker nog: 
‘Hun oneerbaar en onbetamelijk gedrag werpt een smet op de hele 
boerenstand en verleidt menig onnadenkend burger dan maar om een hard 
oordeel te vellen over de deugdzame, even hard werkende en dus wél 
eervolle beroepsgroep. 
 
De fatsoenlijke agrariërs zouden hun slecht willende collega’s moeten wijzen 
op hun onbetamelijk gedrag. Ook dat hoort immers bij een eervol beroep! 
Het zal bovendien bijdragen voor nog meer begrip van de burger voor die 
eervolle boerenstand en de harmonie tussen boer en burger in deze 
samenleving bevorderen. 
 
Pierre Lindner 


