
HIJ ZIT OP FLUWEEL….

IN DE MIDDELEEUWEN TOEN EEN POEPDOOS NOG GEEN GEMEENGOED WAS EN ALLEEN DE 
BETERE STAND ER OVER BESCHIKTE, IN DE VORM VAN EEN RUWE HOUTEN PLANK MET EEN ROND 

GAT ERIN, WAS POEPEN OOK VOOR HEN NIET ALTIJD EVEN PLEZIERIG. 
DE PLANK WAS RUW, SPLINTERIG EN ZAT NIET ALTIJD EVEN LEKKER. 

MAAR DAAR WISTEN DE RIJKEN WEL IETS OP.
BIJ DE PLAATSELIJKE MEUBELMAKER LIETEN ZE VAN PAARDENHAAR EEN RONDE RING MAKEN EN 

DIE WERD BEKLEED MET EEN LAP ZACHT FLUWEEL. MAAR DAT ZAT PRINSHEERLIJK! NU WERD 
POEPEN PAS ECHT PLEZIERIG. NU GING JE ECHT VOOR JE GENOEGEN NAAR HET SCHEYTHUUS

NU U DIT LEEST WEET U OOK WAAR HET GEZEGDE VANDAAN KOMT !


