
DE HUWELIJKSNACHT… 
(DEEL 3 - SLOT)

VERVOLG VAN DEEL 2…
…

NA 40 JAAR HUWELIJK LEES JE HET VAN ONDER NAAR BOVEN

HIJ: EINDELIJK, HIER HEB IK ZOLANG OP GEWACHT !
ZIJ: WIL JE DAT IK OOIT WEGGA ?

HIJ: NEE. IK DURF ER NIET EENS AAN TE DENKEN...
ZIJ: HOU JE VAN ME ?

HIJ: NATUURLIJK.. HEEL VEEL !
ZIJ: HEB JE ME OOIT BEDROGEN ?

HIJ: NEE. WAAROM VRAAG JE ME DAT ?
ZIJ: WIL JE MET ME VRIJEN ?

HIJ: ELKE KEER ALS IK DE KANS KRIJG !
ZIJ: ZUL JE ME OOIT SLAAN ?

HIJ: BEN JE GEK ? ZO IEMAND BEN IK NIET !
ZIJ: KAN IK JE VERTROUWEN ?

HIJ: JA LIEVERD....
ZIJ: LIEVE SCHAT !.

>> EINDE <<


